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Heel lang bleven we ervan gespaard. 

We durfden stilaan weer dromen van 

‘een normaal leven’. Zeker ook 

omdat de vaccins eraan kwamen.  

 

Helaas, toch had het virus plots een toegang gevonden tot 

ons woonzorgcentrum.  

De voorbije maand was een 

woelige maand, voor 

niemand was het 

gemakkelijk. Sommigen 

onder jullie moesten in allerijl 

verhuizen, een aantal onder 

jullie zelfs meerdere keren. We hadden een covid-vrije 

afdeling waar iedereen zo veel mogelijk in de kamer bleef, 

in de hoop niet besmet te geraken. Op de andere afdeling 

mocht je wel vrij bewegen omdat iedereen daar besmet 

was met het virus.  
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Sommige bewoners en medewerkers werden ziek.  

Helaas moesten we ook van een aantal bewoners  

afscheid nemen en dat valt ons in deze omstandigheden 

bijzonder zwaar.  

 

 

 

 

 

In mijn hoofd zitten dingen, 

veel dingen van toen. 

Je lach en je woorden, 

je knuffels, je zoen. 

In mijn hart zit een plekje, 

een plekje voor jou. 

Vol heimwee en liefde, 

omdat ik van je hou. 

In mijn hart zit een leegte, 

die leegte ben jij. 

Het gemis is zo voelbaar, 

zo voelbaar dichtbij …  
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In de maand februari moesten we 

afscheid nemen van  

Mevr. Juliana Devliegher 

Dhr. André Jonckheere 

Dhr. Marcel Verbrugghe 

Dhr. Jozef Geurts 

Mevr. Georgette De Wulf 

In onze herinnering blijven zij verder leven.  
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Probeer eens in deze vastentijd 

op een ander ritme te leven. 

Tijd geven aan de dingen 

die anders blijven liggen.  

Tijd geven aan je lichaam en je geest 

om tot rust te komen. 

Probeer eens in deze vastentijd 

op een andere wijze te leven. 

Waarde geven door te delen wat je hebt 

zonder schrik om zelf tekort te komen. 

Waarde geven aan verzoening om zo jezelf 

en de andere mensen nieuwe kansen te geven. 

Probeer eens in deze vastentijd 

vanuit een andere bron te leven. 

Inspiratie halen uit het levensverhaal 

van de Mens die opkwam voor kleine mensen. 

Inspiratie geven aan mensen uit je buurt 

om samen dat geloof te beleven. 

Probeer het eens uit, 

enkele dagen of misschien wel 40 dagen. 

Dan wordt Pasen verrassend vreugdevol.   
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De volgende bewoners blazen in maart een extra kaarsje 

op de taart uit! 

 4 maart – Dhr. Frans Seys  

 9 maart – Dhr. Roger Jacobs 

 12 maart – Mevr. Aline Pylyser 

 14 maart – Dhr. Rik Vanderjeugd  

 24 maart – Mevr. Georgette Valcke 

 30 maart – Mevr. Jeanine Duhein 

 30 maart – Mevr. Christiane De Baer 

 

Proficiat aan 

de jarigen ! 
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Met de voeten in een badje en 

petanque spelen (zomer 2016) 

 

Bedevaart naar Gistel (mei 

2017) 

 

 

Vlaamse kermis (2018) 
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Op wandeling met vrijwilligers 

(zomer 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toch ook genieten 

van de zon in 2020.  

 

“Dromen van een zonnige mooie zomer in 2021”  
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“Brandalarm” 

Na een hele sollicitatieprocedure moet Roger enkel nog 

een psychologische test doen.  

Vraagt de psycholoog : “Je zit op de 4e verdieping te 

werken aan je bureau. Je kijkt uit het raam omdat je iets 

hoort. Iemand roept van beneden ‘vuur, 

vuur’ Wat zou je dan doen?” 

“Heel simpel,” antwoordt Roger, “ik gooi 

mijn aansteker naar beneden”.  

 

“Honger” 

De vergadering is uitgelopen en Roel heeft honger. Hij 

loopt het eerste, het beste restaurant binnen. “Waarmee 

kan ik u van dienst zijn?”, vraagt de opdienster. 

“Het liefst zou ik een dikke kus van 

je willen” antwoordt Roel.  

“Het spijt me meneer,” zegt de 

serveerster, “na 10 uur serveren 

wij niets warms meer”  

  


