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Valentijnsdag is een dag waarop geliefden elkaar extra aandacht 

geven in de vorm van cadeautjes, bloemen en kaartjes. De 

commerciële uitbuiting van dit feest heeft de bovenhand gehaald. 

De heilige Valentijn heeft echter niets van doen met 

de gewoontes op 14 februari. Er bestaan 

verschillende heilige martelaren met de naam Sint 

Valentijn. Eén was priester in Rome , een ander 

bisschop van Terni. Beiden werden in de 3e eeuw ter 

dood gebracht. Bij het gebrek aan biografische gegevens, bestaat de 

mogelijkheid dat het eigenlijk om dezelfde persoon gaat.  

Lang geleden bestond er een oud 

vruchtbaarheidsfeest ‘Lupercalia’ dat gevierd werd 

op 15 februari ter ere van Juno (de Romeinse 

beschermgodin van de vrouw en het huwelijk) en 

Pan (de god van de natuur). Volgens het verhaal 

werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen 

in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen 

mochten dan om de beurt een 

naam trekken. Tijdens het feest 

waren de twee jonge mensen die 

aan elkaar gekoppeld werden elkaars partner. In 496 

werd dit heidense feest verboden door paus 

Gelasius. In de 18e eeuw werd geopperd dat het 

Valentijnsfeest ingesteld is ter vervanging van 

Lupercalia maar daar bestaat geen aantoonbaar 

verband.  
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Volgens de legende werd Sint-Valentijn om zijn geloof vervolgd en 
persoonlijk ondervraagd door de Romeinse keizer Claudius I.  
Claudius was onder de indruk van Valentijn en probeerde hem onder 
doodsbedreigingen over te halen tot het heidense geloof van de 
Romeinen. Valentijn weigerde en probeerde zelfs Claudius te bekeren 
tot het christendom, waarna hij veroordeeld werd tot de dood. Vlak 
voor zijn executie zou hij een wonder verricht hebben, door de blinde 
dochter van zijn cipier te helen. 

Aangezien deze legende geen verband heeft 
met sentimentele liefde werd in de moderne 
tijd een ander portret van Valentijn 
gefabriceerd. De keizer verbood het de 
priesters om jonge mannen te trouwen. Hij 
wou zijn leger verbeteren en veronderstelde 
dat getrouwde mannen slechtere soldaten zijn. 
Priester Valentijn voerde echter in het geheim 
trouwplechtigheden uit. Toen keizer Claudius 
hierachter kwam; liet hij Valentijn arresteren. 

Valentijn zou de avond voor zijn executie de 
eerste “Valentijnskaart” geschreven hebben, 
geadresseerd aan de blinde dochter van de 
cipier Asterius, getekend met de legendarische 
woorden “Van jouw Valentijn”. Toen de dochter 

het briefje ontving, kon ze weer zien!  
(Bron : Wikipedia) 
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In de maand januari moesten we 

afscheid nemen van  

 Mevr. Lucienne Wybouw 

In onze herinnering blijft zij 

verder leven.  

 

 

 

 

In de maand januari mochten we volgende nieuwe 

bewoners verwelkomen :  

 Mevr. Christiane De Baer 

 Dhr. Daniel Hemeryck 
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In januari blikken we traditioneel terug op het voorbije jaar. 

Dat de corona-epidemie onze levens serieus door elkaar 

geschud heeft, hoeven we niemand te herinneren. Dat er 

echter veel meer was, blijkt uit deze fotocollage. 
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De volgende bewoners blazen in februari een extra kaarsje 

op de taart! 

 2 februari – Mevr. Andrea Ampe 

 4 februari – Mevr. Mathilde VanderAuwera 

 8 februari – Mevr. Therese Berouw 

 10 februari – Dhr. Rene Blondeel 

 22 februari – Mevr. Anna Troncquo 

 

Proficiat aan 

de jarigen ! 
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Klinken op het nieuwe jaar 

deden we in de maand  

januari met een borreltje  

en een lukke.  
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Op 18 januari was het 

eindelijk zover : de 

eerste stap naar een 

‘normaal leven’. De 

vaccinatie tegen Covid 

19 gaat van start. Een 

opluchting, al moeten 

we er ons zeker van 

bewust zijn dat het gevaar 

nog niet geweken is! We 

moeten ons allemaal nog 

en hele tijd aan de 

richtlijnen houden! 
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Waarom neemt een man altijd een lat mee naar bed?  

Dan kan hij meten hoelang hij geslapen heeft.  

 

Waarom hebben ze in Limburg ondergrondse scholen? 

Dan kunnen ze dieper nadenken. 

 

Waarom stopt een Antwerpenaar brood in het toilet? 

Om de wc-eend te voederen.  

 

 

 

 

Er komt een man in een café binnen. Hij vraagt aan de 

barman : “hebben jullie hier een toilet?”  

“Ja maar hij is verstopt” antwoordt de barman. 

“Oh, geen probleem, dan ga ik hem wel zoeken.” 

 

  


